
Mijn ervaringsverhaal NAH

Jeannette Heijting



Het verlies en de 

herontdekking van 

mijn ik



26 juli 2009

26 augustus 2009



Vol vertrouwen de berg op



Ik ben er weer!

Dacht ik…   
Wilde ik zo graag…



Eeuwige 
twijfel

Oorlog in 
mijn 

hoofd

Paniek-
aanvallen Moe 

moe
moe

Uitstel-
gedrag

Minderwaardigheids-
gevoel Moeite met 

schakelen

Kort
lontje

Relatie-
problemen

Compenseren



Optimisme
Zelfvertrouwen

Angst

Onzekerheid

Minderwaardigheidsgevoel



Van ontkenning naar

herkenning en acceptatie



‘Moeten’       ‘Kunnen’ en ‘Willen’




